
Geachte vrienden van Wings tot Victory, 
 
Gisteren sprak ik een inwoner van Oostkapelle, destijds geëvacueerd te Nieuwdorp, die me 
het volgende vertelde over de crash aldaar in februari 1945: 
Herinnering van Wim Willemse, tien jaar oud tijdens de evacuatie van Oostkapelle naar 

Nieuwdorp in de winter van 1944 op 1945 en in het voorjaar van 1945, zoon van landarbeider 

Aarnout Willemse en Thona Antheunisse. Verteld aan Jan Zwemer op 17 mei 2022 te Oostkapelle. 
Toen ik eens van moeder de opdracht kreeg met mijn jongere broertje Jo, die net hersteld was van 

difterie, te gaan wandelen, hoorden we achter een dijk ineens een grote, eigenaardige klap. Ik ging 

die dijk op en daarachter zag ik een groot Engels vliegtuig, dat was neergekomen en de laatste 

zoveel honderd meter schuivend door het land had afgelegd: er zat allemaal prikkeldraad rondom 

en dat soort dingen, die het uit de weiden had meegepakt. Ik zag wel negen bemanningsleden in 

sluipgang het vliegtuig verlaten. Ze wisten blijkbaar niet dat ze op bevrijd gebied waren en 

begaven zich, dekking zoekend, in de richting van een boerderij. Dat was ergens in de Zuid-

Kraaiert, waar wij geëvacueerd waren bij boer (Van) Nieuwenhuizen. Ik ging het vliegtuig in en 

daar lag in het gangpad wittebrood, dat ik begon op te eten. Heerlijk was dat. Zoiets hadden wij al 

jaren niet gehad. Later kwamen er slopers die het vliegtuig uit elkaar haalden en wegvoerden. 
Dit verhaal is absoluut betrouwbaar. Misschien kunt u er iets mee, bijv. toevoegen aan de 
website. 
 
Met vr. groet,   dr. J.P. Zwemer,  historicus, Serooskerke 
... 
 


